la luna

Cursus Praktische Spiritualiteit de basis

Doel: persoonlijke en spirituele ontwikkeling van jou als mens. Als ziel ben je hier gekomen
om jouw pad te bewandelen. Om jouw lessen te leren waardoor jij als mens voorbij goed en
fout groeit, voorbij de overtuigingen die je vastzetten, voorbij het gedoe in relaties komt
omdat deze niet langer je eigen pijn weerspiegelen.

Wat leer je?

Je leert over wat spiritualiteit is en hoe dit werkt, waarnemen, voelen, vertrouwen

Je leert de signalen te begrijpen en hoe ze zich bij jou laten zien en wat je hier vervolgens
mee doet. Je leert het onderscheid te maken tussen jou en de ander, wanneer je in en uit
verbinding bent of in en uit je lichaam en wat hierin jouw afweermechanismen zijn.

Het is een kennis making met diverse vormen van werken met energie. Van het
schoonmaken tot en met het lezen van jouw en andermans energie tot en met je zelf
beschermen en contact maken met gidsen en dierbaren.

Het is het belangrijk om ook deze kant van jezelf toe te laten en te ontwikkelen. Het zit
allemaal al in je maar het moet worden wakker gemaakt. Door deze cursus kom je veel
krachtiger in het leven te staan en voel je wat je wilt en wat niet.

Wat je verder nog moet weten:

* beperkt aantal deelnemers (groep met gelijkgestemden)

* individuele aandacht voor jouw ontwikkelingsproces

* 9 x lesochtend of avond afhankelijk van de dag

* gratis deelname aan de helende meditaties

* informatiemateriaal

* persoonlijke tips en tricks voor jou

* investering in jezelf bedraagt: € 497,00 (voor bedrijven is het exclusief 21% btw)




